“Dit kind is 7 en 17 jaar tegelijk” zei de buurvrouw, docent op een gymnasium.. toen dacht ik JA! Dat is
het!

U begrijpt het: we hebben het over Leuke, uitdagende kinderen.
Ik heb er twee, twee mooie mensen..

Mijn verhaal gaat vooral over de oudste, omdat wij, aan de hand van hem, zoveel geleerd hebben.
Over ouderschap en opvoeden.

Over onszelf

Over de (on)mogelijkheden van het onderwijs.

En wij dachten al het één en ander te weten: wij zijn allebei “beroepsopvoeders” .

Luuk was zo’n alles of niets peuter. Dat leverde nog wel eens een boze bui op, maar als dan duidelijk
was waar het om ging, dan hadden we geen kind aan hem. Alles werd omgedraaid, bestudeerd, bij
voorkeur uit elkaar gehaald, niet altijd zachtzinnig.. maar hij kon dus uren zoet zijn met ogenschijnlijk
niets, gewoon omdat het hem boeide.

Wij gingen in gesprek met de juf van de opvang: ja met sommige dingen loopt hij wel erg voor. Dat is
geen probleem, hij sluit ‘smiddags leuk aan bij de kinderen die bijna naar de basisschool gaan. Hij
mag met hen meedoen, aan tafel.

Hij was tweeénhalf.

Tot het eind heeft hij zich vermaakt op het dagverblijf, omdat ze niet moeilijk deden over een kind dat
iets moeilijker wilde. Dus hij schreef de namen van de kinderen op hun tekeningen. Prima, iedereen
blij.

Hij had ZO’N ENORME ZIN om naar school te gaan! EIN-DE-LIJK was het zover!!

Binnen een paar maanden hadden we een kwaad mannetje thuis, boos uit school: en morgen ga ik
toch niet naar school! Want ik leer daar he-le-maal NIKS!

SLIK

In diezelfde weken had hij een paar keer echte woede aanvallen bij ons.

Tijd voor een Gesprekje met de juf. Zij was onder de indruk van hem. Hij speelde zo heerlijk met
treintjes en hij was zo’n schattige verstrooide professor. Ik beschreef zijn boze buien van de laatste
weken, ze schrok zich lam. We bedachten een oplossing:

Hij mocht lezen, hij mocht erover vertellen in de klas, Hij mocht Verslag doen van museumbezoek:
Heerlijk vond hij dat!

Slapen met een “weetjes” boek herkenden wij als symptoom voor verveling op school.
LEERHONGER!

Hij, wij en de juf leerden al doende wat werkte. Deze juf en wij wisten nog vrijwel niets over
hoogbegaafdheid, maar we leerden snel bij.

Op naar groep 3
Waar hij moest laten zien wat hij al twee jaar kon.
Waar hij leerde om op zijn kop avi -9 te lezen.

Ondertussen leerden wij bij. Over opvoeden en over communiceren met school, .. de ironie wil, dat ik
in die jaren trainingen gaf aan leraren: communiceren met ouders.



Allemachtig.. ik had met ZMOK kinderen gewerkt, (zeermoeilijkopvoedbaar) Bij vlagen dacht ik: mijn
kind is “doelgroep” en ik ben nu “zo’n lastige ouder” Hij deed alleen helemaal niet moeilijk op
school...

Ik heb geen moment getwijfeld aan de goede bedoelingen van deze leerkrachten.
Het zijn aardige mensen en ze hebben heel hard hun best gedaan. Verrijking aangeboden, maar ze
begrepen het niet.

Ik zocht mijn heil op internet. Ik zocht en vond andere ouders, kreeg tips en materiaal. Ik las Tessa
Kieboom, Wendy van den Toorenburg, Eleonoor van Gerven. Ik koos gericht welke informatie zinvol
was voor school.

Niet te veel, wel gericht op wat er NU nodig was.

Over ANDER werk in plaats van extra werk... u weet wel, van dat "als je goed kunt afwassen, dat je
dan niet graag nog heel veel meer wilt afwassen"

Voor de verrijking zorgden we wel buiten schooltijd, muziekles, de Museumjaarkaart halen wij er al
jaren dik uit. Maar tussen 9 en 3 kakte hij in. Zijn frustratie daarover moest hij kwijt... Om precies te
zijn: ‘sochtends tussen 8 en half 9.

We begonnen elke schooldag met een brullend kind. Op school was hij rustig, hooguit een beetje
eigengereid.

Ik heb dat jaar denk ik elke 3 a 4 weken een gesprek op school gehad. Eerst met de leerkrachten,
later met de IB-er en de adjunct.

Luuk werd getest op verzoek van school, want ze wisten niet wat ze met hem aanmoesten.

Toen kon er opeens veel... Het was alleen al mei...

Hij versnelde op advies van de onderzoeker na de zomer naar groep 5, tot de zomervakantie mocht
hij al twee keer per week wennen. Zijn gedrag veranderde als bij toverslag, vanaf mei hadden we een
vrolijk kind.

Dat jaar was een topjaar. Ja, er waren momenten dat hij weer doorsloeg met lezen. Maar dat
betekende 1 seintje naar de juf: moeilijk werk graag! Ze zocht zelf, nam dingen van me aan en vooral:
nam hem serieus.

Niet alleen hij knapte er van op, ook wij voelde ons geen zeurouders meer. Heerlijk!

Nu ndg zegt hij dat het fijn was om een klas over te slaan toen. Het was op dat moment, in die
omstandigheden de beste oplossing, en dat telt wat mij betreft zwaar.

En tegelijk begon het te knagen. Wij wisten inmiddels dat een ventje “ lekker in zijn vel “ blijkbaar sterk
afhing van de persoon voor de klas. Een Kwetsbare constructie dus.

Ondertussen zagen we hoe fijn het voor hem was om andere hoogbegaafde kinderen mee te maken.
Eerst met de kinderen van het internetforum: vanuit het hele land samen afspreken in een museum of
op een speelplek: simpele formule, groot plezier.

Later op spelmiddagen van IGLO ( de initiatief groep Leonardo Onderwijs.)

Daar was hij gewoon, dat lekkere onbevangen jochie dat we kenden. Ook Noor vermaakt zich prima
op de spelmiddagen.

Dus stappen we maar eens over naar haar, Noor, ook geen pudding in haar hoofd, maar een héél
ander kind. Makkelijker in contact maken met anderen, en fysiek veel sneller in haar ontwikkeling. We
grappen regelmatig dat haar broer boft dat er bijna 4 jaar tussen zit, anders zou ze hem zo voorbij
rennen, fietsen, schaatsen.

Wij weten inmiddels wat meer, daar profiteert zij van. Aan de andere kant maakte zij dus ook een
broer mee die niet altijd evenveel lol in het leven had. Zijn buien trokken ook een wissel op dit
gevoelige meisje.

Noor treft het: twee andere slimme meiden in haar klas. Hun jonge juf pakt aan, vraagt ervaren
collega’s om raad, gaat met ons in gesprek. Onze meiden worden aan elkaar gekoppeld voor speciale
opdrachten, dat blijkt een gouden greep.



Dus 3 slimme meiden komen in groep 3. Waar nég een paar mogelijk meerbegaafde kinderen zitten.
Waar een juf er zin in heeft en wil leren. Op dezelfde school waar hij begon, waar mensen iets hebben
opgestoken van eerdere ervaringen.

Noor heeft wat Luuk niet had: verrijking én een Peergroepje in de klas.

Wat me stoort in ons verhaal is dat het er op lijkt dat de deskundigheidsontwikkeling van leerkrachten
afhangt van dat wat ze toevallig tegenkomen.

Het is logisch dat je focus ligt op dat waar je mee bezig bent. Als je zwanger bent zie je overal
kinderwagens.

Als school moet je op de dingen vooruit lopen. Ze ZIJN er.
Als je het niet ziet, als de ouders er niet van alles over aandragen, jaar na jaar, wat gebeurd er dan?

Er zijn scholen waar al veel gebeurd.

Differentiéren in de klas, Plusklassen.

ZIEN dat een kind dat op zijn kop in de stoel hangt zich mogelijk verveelt en vol geweldige ideeén zit.
ZIEN dat een kind dat naar buiten kijkt en aan het eind toch alles bleek te hebben gehoord, meer
dingen aan kan.

Een open blik.

Vragen stellen.

Je laten verbazen.

Durven om het niet te weten

“lekker in je vel zitten” daarvoor ben je als kind op volwassenen aangewezen.

Daarop spreek ik als ouder, de professionals in deze zaal aan: doe daar alles aan!

Bent u leerkracht, durf te zien, durf te ontdekken.

Bent u directeur: zorg voor uw leerkrachten, zorg dat ze kennis vergaren, dat ze durven en dat ze
terug kunnen vallen op u en op een helder plan binnen de school.

Even terug naar dat onbevangen jochie, dat zo in de knoop kwam te zitten.

Hij is inmiddels 11 en fiets dagelijks 10 kilometer, vanuit Amsterdam naar Badhoevedorp en terug.
Hij heeft 3 jaar achter de rug, en nog 1 jaar te gaan op de Leonardo de BAS.
Daar hébben ze een open blik, daar durven ze het niet te weten, laten ze zich verbazen.

Daar weten ze ook een heleboel WEL.

Over leerstijlen van hoogbegaafde kinderen. Over hun emotionele ontwikkeling. Over kinderen die dus
7 en 17 jaar tegelijk zijn.
Dat was eerst even lastig, wennen. Maar nu gaat hij graag.

Hij was zo’'n kind waar Sacha het over had, ontregeld, met bozige, dwarse trekjes.

Laatst zitten er een paar op mijn achterbank, zegt een tienjarig vriendje tegen hem: dat heb jij eigenlijk
niet meer he? Dat Bozige?

En ze giechelden vrolijk verder... Morgen gaan ze lekker op kamp.



